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Ik zie het groepje mannen voor me dat rond koffietijd
altijd op het havenkantoor in Nes zit. Hoe zij als eilan-
ders denken over het opvangen van ‘huilers’ - jonge zee-
honden die hun moeder zijn kwijtgeraakt - weet ik wel
zo ongeveer: er zijn inmiddels genoeg zeehonden, dus
stoppen met het pamperen van zeehondenbaby's. Laat
de natuur zijn gang maar gaan. En ik ben het daar wat
de argumentatie betreft ook wel mee eens. Maar het
hele verhaal is toch wat ingewikkelder. Tenminste, dat
was het op 18 juni 2014 voor mij wel.

Die ochtend ben ik op de Hon, de oostelijke punt van
Ameland. De vorige avond heb ik daar mijn scheepje
Hollandia’s Glorie droog laten vallen. Samen met mijn
hond Arie heb ik er de nacht doorgebracht. De Hon is
werkelijk een prachtig gebied. De duinenrij houdt er
abrupt op met een bijna rechte muur van wel tien meter
hoog. Verder naar het oosten strekt zich een onafzienba-

re zandplaat uit. En daarachter, aan de overkant van een
complex stelsel van geulen en banken, liggen de zand-
platen Het Rif en Engelsmanplaat.

Het is die ochtend laag water. Hollandia’s Glorie ligt
hoog en droog op het zand. Het water is heel ver weg en
zal op zijn vroegst pas na het middaguur terugkomen.
Dus heb ik mooi de tijd om met Arie een lange wande-
ling over het Noordzeestrand te maken. Daar kan ik
mijn nog jonge Welsh terriér veilig loslaten en kan hij
zijn overtollige energie kwijt.

Het is zwaar bewolkt met kans op buien, maar ik ben er
op gekleed en Arie maakt het niets uit. Als we om de
duinenrand heen zijn, genieten we naar het westen
lopend allebei van de frisse wind, de grijze lucht en de
immense ruimte. Arie enthousiast heen en weer ren-
nend en ik flink doorstappend over het strand. Na bijna

Na bijna
een uur
lopen zie ik
een rond
hoopje
liggen

een uur lopen zie ik op de vloedlijn, op ongeveer 50
meter van mij vandaan, een rond hoopje liggen. Dat is
niets bijzonders, want op die afgelegen stranden ligt
altijd van alles. Maar als ik zie dat dit hoopje beweegt,
weet ik het onmiddellijk: dat moet een jonge zeehond
zijn. Snel roep ik Arie, die gelukkig nog niets in de gaten
heeft, bij me en doe hem aan de riem.

AAN ZIJN LOT OVERLATEN?
Inderdaad, daar ligt een jonge zeehond, grijs met zwarte
vlekken. Een prachtig beestje, met grote, donkere, vra-
gende ogen. Ziek is hij zeker niet. Hij is rond en dik en
beweegt actief. Ik zie ook dat het nog maar een baby is.
Zijn navelstreng zit als een soort ventiel met een rood
puntje onder aan zijn buik. Voorzichtig loop ik met Arie
aan de lijn om hem heen om te zien hoe hij reageert. Op
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zo'n typische, onbeholpen zeehondenmanier draait hij
met ons mee. Hij wekt op geen enkele manier de indruk
bang of schrikachtig te zijn. Alles wat wij doen volgt hij
aandachtig. Ook als ik dichtbij kom, met een zenuwach-
tige en zeer nieuwsgierige Arie achter me, is er niets dat
er op lijkt dat hij angst heeft of zenuwachtig wordt.

Wat moet ik met dat beestje, vraag ik me af. De zee is
een heel eind weg. Door de noordenwind zijn er vier of
vijf rijen brandingsgolven die het strand op rollen. Moet
ik hem daarheen dragen en in het water zetten? Zou de
moeder van dit diertje daar achter in de verte op hem
liggen wachten? Ik kan het me niet voorstellen. Ik denk
dat hij midden in de nacht bij hoog water hier aange-
spoeld moet zijn. Dus al lang zonder zijn moeder. En als
ze daar nu heen en weer zwemt, zou ze dan nog min-
stens vier uur wachten tot het water weer hoog genoeg is
om haar jong op te halen? Het lijkt me zeer onwaar-
schijnlijk. Nee, dit zeehondje is alleen achter gebleven
en ten dode opgeschreven. Dat is een trieste gedachte.

Maar nu? Wat moet en kan ik doen? Doorlopen en deze
kleine schoonheid aan zijn of haar lot overlaten? Mijn
verstand zegt ‘ja’. In de natuur geldt nu eenmaal het
recht van de sterkste. Zwakke en misschien in dit geval
onhandige exemplaren redden het niet. Zo gaat dat nu
eenmaal. Dan blijven de sterkste dieren over die de
soort in stand kunnen houden. Toch vraag ik me af: wat
zou ik kunnen doen? Kan ik deze pechvogel helpen?
Mijn mobiel ligt aan boord, dus met een telefoontje hulp
vragen en zo mijn schuldgevoel ‘afkopen’ gaat niet. Het
enige wat ik kan bedenken is het dier oppakken en naar
Hollandia’s Glorie dragen. Maar dat is een hele klus. En
het is nog maar de vraag of het beestje zich wil laten
dragen. Ik heb geen ervaring met jonge zeehonden,
maar ik weet wel dat ze gemeen kunnen bijten.

Nee, ik besluit om verder te gaan, Arie nog een heel stuk
aan de riem te houden en op de terugweg er met een
wijde boog omheen te lopen.

Met bezwaard gemoed besluit ik mijn wandeling voort
te zetten, Arie aan de lijn meetrekkend. Maar dan
gebeurt er iets waardoor al mijn vorige, min of meer ver-
standelijke overwegingen in één klap verdwijnen. Nog
geen vijf stappen ben ik weg, of ik hoor achter me een
zacht klagelijk geluid, als een baby die in zijn wieg ligt.
Ik draai me om en weet onmiddellijk dat ik helemaal
geen keuze meer heb. Twee grote, zwarte ogen in een
grijs kopje kijken me verwachtingsvol aan. En met
onhandige bewegingen die zijn vetrollen laten schudden
komt hij naar ons toe geschoven, weer met dat smeken-
de, bijna menselijke geluid. In mijn ogen, mijn oren en
mijn hart echoot nu alleen nog maar de noodkreet:
“Laat me hier alsjeblieft niet alleen achter!” Nee, dit dier-
tje kan ik hier niet achterlaten om een zekere en langza-
me hongerdood te laten sterven. Ik ga alles doen wat ik
kan om hem te redden. Maar wat?
Ik kan naar de boot lopen, daar bellen naar de haven
van Ameland en om advies vragen. Misschien komen ze
hem dan met een boot ophalen. Maar dat lijkt me geen
goed plan. De vraag is of ze dat wel zullen doen. En dan
moet ik het zeehondje eerst hier achterlaten. Dat wil ik
ook niet. Dan zit er niets anders op dan dat ik met wat
nu ineens mijn zeehond is de lange wandeling naar Hol-
landia’s Glorie ga maken.

LAMME ARMEN

Maar eerst moet ik iets bedenken om er voor te zorgen
dat Arie bij het oppakken niet bij het diertje kan komen.
Een boom of een paal om mijn hond even aan vast te
binden is in de verste verte niet te bekennen. Ik besluit



om met één voet dicht bij zijn kop op de riem te gaan
staan en dan wijdbeens het zeehondje op te pakken.
Eerst kijk ik hoe het beestje reageert als ik hem aanraak.
Of hij uit noodweer niet zijn scherpe tanden in mij gaat
zetten. Maar dat doet hij helemaal niet. Als een baby
neem ik hem in mijn armen. Na wat spartelen blijft hij
rustig liggen.

Als ik de hond met één hand losgemaakt heb, begin ik
aan de terugtocht. Bang dat Arie op het wad nu vrolijk
achter angstig wegvliegende vogeltjes aan gaat rennen
hoef ik niet te zijn, want zijn volledige aandacht is en
blijft op het zeehondje gericht. Hij is ervan overtuigd dat
ik hem een perfecte speelkameraad ontzeg. Om mij
heen en tegen me aan springend volgt hij ons op de voet.
Naar de commando's ‘laag’ en ‘stop’ luistert hij voor
geen meter. Zelfs een boos ‘rot op’ heeft geen effect. Uit-
eindelijk moet ik hem met een paar voetvegen aan zijn
verstand peuteren ermee op te houden.

Na een klein uur lopen komen we bij Hollandia’s Glorie
aan en leg ik het zeehondje in de kuip. Het beest is wel-
iswaar niet zwaar en hij was ook heel rustig, maar ik
kreeg op den duur wel lamme armen. Het diertje neer-
leggen en even bijkomen was geen optie. Een niet van
mijn zijde wijkende Arie dwong mij ertoe gewoon door
te lopen.

Met het zeehondje aan mijn voeten vindt het telefoon-
gesprek met Gatso Lamsma in Ameland-Nes plaats.

Ik weet dat de havenmeester op dat tijdstip meestal

met een paar mannen op het havenkantoor koffie zit

te drinken.

Zowel Gatso Lamsma als na ruggespraak de mannen bij
hem op kantoor zijn het er over eens dat ik het zeehond-
je beter had kunnen laten liggen. Het beleid van ieder-
een behalve Lenie 't Hart is immers: huilers niet meer
meenemen. Maar ik leg uit dat dat inmiddels niet meer
mogelijk is. Het beestje ligt al bij mij in de kuip en ik ga
hem zeker niet weer terugbrengen. Lamsma legt zich bij
het onvermijdelijke neer en zegt dat ik er dan maar mee
naar de haven moet komen. We spreken af dat ik onge-
veer een half uur voor aankomst zal bellen, dan worden
de mannen van Staatsbosbeheer gewaarschuwd om
hem bij de haven op te halen.

Opgelucht haal ik adem. Tot zover gaat alles goed. Maar
voorlopig kan ik verder niets, want Hollandia's Glorie ligt
muurvast in het zand en er is nog geen druppeltje opko-
mend water te bekennen. Eerst maar een kop warme
chocolademelk voor de baas en brokjes voor Arie, die ik
op het achterdek vastgebonden heb. Zo kan hij zijn nieu-
we ‘vriend’ wel zien, maar er niet bij komen. Onze gast
blijft rustig om zich heen kijkend op het kuipvlonder lig-
gen. Geen spoortje onrust of angst meer te bekennen.
Alsof hij weet: dit gaat allemaal goed komen.

VERSTAND UITSCHAKELEN

Om 12.30 uur drijven we weer en kan ik het anker bin-
nen halen. De wind is licht tot matig en noord-noord-

west. Met stroom en wind mee gaan we met een flinke
snelheid door het diepe gedeelte van de Holwerder Balg.
Zeilen met een zeehond aan je voeten is zonder meer
een bijzondere ervaring. Arie, zoals altijd als we zeilen
in de kajuit achter het luik, ligt rustig slapend bij te
komen van alle inspanningen en emoties van die och-
tend.

Bij het wantij moet het zwaard omhoog en haal ik het
roer er uit. Maar bij een Drascombe is dat geen pro-
bleem, want met een puntje zwaard en de roeiriem aan
lijzijde kom je aan de wind zeilend in ondiep water tot
30 centimeter nog goed vooruit. Helaas valt in het kabel-
gebied de wind, die ook steeds meer naar de noordwest-
hoek gekrompen is, vrijwel weg. Langzaam dobberen we,
nu zonder hulp van de stroom, in de richting van de
haven waar ik in de verte de veerboten zie aankomen en
vertrekken. Op deze manier gaat het wel heel lang
duren. Dat wil ik het zeehondje niet aandoen. Ik bel de
haven, geef mijn verwachte aankomsttijd aan en start de
motor. Drie kwartier later liggen we aan de steiger. Dan
gaat alles heel snel. De mannen van Staatsbosbeheer zit-
ten op het parkeerterrein van de haven in de auto te
wachten. Het zeehondje gaat in een grote rieten mand
en is ineens weg.

Met een gevoel van leegte blijf ik op de steiger achter. De
hele dag ben ik met het beestje in de weer geweest en
ineens is alles voorbij. Toch houd ik er een goed gevoel
aan over. Wat ik heb gedaan was misschien niet verstan-
dig, maar soms moet je je verstand gewoon even uit-
schakelen. @

De film over dit avontuur staat op manboothond.nl
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NASCHRIFT

Om 16.30 uur is het zeehondje op de
boot naar Holwerd gegaan. Daar
stond een auto die hem naar de zee-
hondencréche Pieterburen gebracht
heeft. Een telefoontje een paar da-
gen later naar Pieterburen leerde me
dat het geen hij maar een zij is, dat
ze het goed maakt en de naam Anouk
heeft gekregen.

De volgende dag ben ik weer terug-
gegaan naar De Hon en heb ik de
wandeling gemaakt die ik wilde ma-
ken. Een paar honderd meter van de
plaats waar ik Anouk gevonden had,
lag ook op de vioedlijn een dode jon-
ge zeehond. Hoe triest het beeld ook
was, toch had ik er een tevreden ge-
voel bij. Een soort gelijk achteraf:
als ik Anouk had laten liggen, was
ze nu dus zeker ook dood geweest.
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